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Voorwoordje.  

Beste vrienden, 

Na een lange winter mogen we eindelijk de warme lentezon 

verwelkomen!  En van die zon willen we maximaal genieten. 

De animatie en de vrijwilligers zullen er alles aan doen om de 

bewoners te begeleiden tijdens de buitenactiviteiten. 

Naast de wekelijkse wandelingen staat er heel wat 

buitenbeleving op het programma: uitstap naar de zee, uitstap 

ƴŀŀǊ ²ŜǎǘǾƭŜǘŜǊŜƴΣ ǳƛǘǎǘŀǇ ŀŦŘŜƭƛƴƎ 5Ŝ н [ƛƴŘŜƴΧ ±ƻƻǊ ŘŜ 

uitstappen kan je, net als vorig jaar, 1 keuze maken uit de 

uitstapbrochure die u reeds hebt ontvangen. En niet te 

vergeten is er ook de reis naar De Putsehoeve in Nederland. 

We zijn blij dat een 20-tal bewoners deze reis willen mee-

maken. We zullen er voor zorgen dat het voor hen een 

onvergetelijke ervaring mag zijn.  

In de meimaand mogen we ook Maria vieren: ter ere van Maria 

worden er een aantal pastorale momenten ingericht: zo is er 

de Meibedevaart naar Dadizele, de  gewestelijke bedevaart, de 

bedevaart naar de grot, Χ In mei en juni willen we ook alle 

vaders en moeders verwennen, een terecht gebaar dat we ook 

in onze voorziening niet zomaar laten voorbij gaan. Waar deze 

traditie vandaan komt kan je lezen verder in dit krantje. 

We mogen komende maanden ook 2 jubileums vieren: op 18 

mei het 60-jarig jubileum van Roger Moenaert en Lucrèse 

Hoorelbeke en op 12 juni de 50ste huwelijksverjaardag van 

Gilbert Dehoorne en Godelieve Gheysen. Proficiat aan de beide 

paren!   

Op de achterpagina verklappen we graag ons nieuw initiatief: 

vanaf de maand mei worden de jarigen extra verwend! Dit 

ƪŀŘŜǊǘ ƛƴ ŘŜ ƛƴǘŜǊƴŀǘƛƻƴŀƭŜ ŀŎǘƛŜ ά²Ƙŀǘ ƳŀǘǘŜǊǎ ǘƻ ȅƻǳέΦ 

(Vertaald: Wat kunnen e voor u betekenen om het voor u 

aangenamer te maken.)  

Voor de personen die het vaak te warm hebben in onze 

cafetaria- en kapelruimte hebben we goed nieuws: er wordt 

vanaf deze zomer koeling voorzien dmv. een airco.  

Zo, voor de nodige koeling en de buitenactiviteiten is gezorgd, 

laat de lentezon nu maar van haar beste kant zien! 

Veel leesplezier! 

De Directie 

Gerdy Desmedt, Leen Nys 
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In de kijker 

 

Zaterdag 16 juni 2018  

Met WZC Cassiers 

nemen we opnieuw 

deel aan 

 

 

 

 

 

De Zomerjogging  

te Kortemark  

Tvv. Kom op tegen kanker  

Å Afstand: 5,5 km. 

Å Start om 15u00 en 

aankomst op de markt  te 

Kor temark. 

Å Prachtig parcours langs 

het waterspaarbekken. 

We verzamelen vanaf  

14u30 in OC De Kouter . 

( Ichtegemstraat Kor temark) 

Kleedkamers in de 

spor thal.  

Kostprijs: û8 

(wordt  voor medewerkers 

betaald door Cassiers) 

Inschri jven kan nog tot 1 

juni  2018. Graag naam, 

adres,  geboor tedatum en 

gsmnr vermelden. 

leen.nys@wzccassiers.be  

051/70 81 90 
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Bewonersinfo.   We verwelkomen graag  

 

BEWONERS WOON-EN ZORGCENTRUM 

Mevr. Vancauwenberghe Maria: woont sedert 02-03-2018 in kamer 115 van De 

Twee Linden. Maria werd geboren op 11-05-1933 te Wingene. 

Mevr. Van Cassel Elisa: woont sedert 08-03-2018 in kamer 025 van De Twee 

Linden. Elisa werd geboren op 23-08-1919 te Middelkerke. 

Mevr. Lamaire Godelieve: woont sedert 27-03-2018 in kamer 142 van 

Watervliet. Godelieve werd geboren op 01-03-1937 te Staden. 

Dhr. Lanssens Rik: woont sedert 06-04-2018 in kamer 042 van Watervliet. Rik 

werd geboren op 04-03-1955. 

Echtpaar dhr. Goegebeur André en mevr. Deconinck Maria: wonen sedert 17-

04-2017 in kamer 048 en 026 van Watervliet. André werd geboren op11-10-1929 

te Zomergem en Maria werd geboren op 18-02-1930 te Brugge.  

 

VERHUIZEN 

Dhr. Callens André is verhuisd naar kamer 013 van De Twee Linden. 

 

BEZOEKERS DVC DE CORVER 

 Dhr. Kina Etiënne: woonachtig te Diksmuide.  

Etiënne werd geboren op 12-04-1943 te Diksmuide. 

 Dhr. Rambour Roger: woonachtig te Poelkapelle.  

Roger werd geboren op 08-07-1926 te Poelkapelle. 

 Mevr. Mourisse Anne-Marie: woonachtig te Houthulst.  

Anne-Marie werd geboren op 12-09-1944 te Pas de Calais. 

 Mevr. Desmet Denise: woonachtig te Diksmuide.  

Denise werd geboren op 04-12-1930 te Poperinge. 

 Mevr. Vanhove Cecile: woonachtig te Zarren.  

Cecile werd geboren op 28-05-1938 te Zarren. 
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 Mevr. Devos Maria: woonachtig te Houthulst.  

Maria werd geboren op 31-08-1937 te Woumen. 

 

BEZOEKERS DVC HET KLOOSTERHOF 

 Dhr. Avereyn Gerard: woonachtig te Beerst.  

Gerard werd geboren op 04-06-1937 te Beerst. 

 

 

Welkom in ons huis, jouw kamer, de dagzaal, aan onze 

taf el, in onze grote familie, met jouw verhalen in onze 

wereld, voel je thuis.  
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Bewonersinfo.   We nemen afscheid  

BEWONERS WOON-EN ZORGCENTRUM 

 Mevr. Vantomme Simonne: woonde op kamer 115 van De Twee Linden. 

Simonne werd geboren op 04-12-1932 te Raleigh en overleed op 24-02-2018.  

 Mevr. Arickx Georgette: woonde op kamer 142 van Watervliet. Georgette werd 

geboren op 13-03-1938 te Dottenys en overleed op 16-03-2018. 

 Zuster Baeckelandt Denise: woonde op kamer 048 van Watervliet. Zr. Denise  

werd geboren op 27-10-1938 te Keiem en overleed op 25-03-2018.  

 Mevr. Tant Margriet: woonde op kamer 042 van Watervliet. Margriet  werd 

geboren op 21-12-1921 te Klerken en overleed op 01-04-2018. 

 Mevr. Hanson Bernadette: woonde op kamer 013 van De Twee Linden. 

Bernadette werd geboren op 27 -09-1934 te Heule en overleed op 11-04-2018. 

 Mevr. Hemelsoen Rachelle: woonde op kamer 047 van Watervliet. Rachelle 

werd geboren op 17-08-1929 te Esen en overleed op 13-04-2018. 

 Dhr. De Mey Marcel: woonde op kamer 104 van De Twee Linden. Marcel werd 

geboren op 15-08-1923 te Lede en overleed op 19-04-2018. 

 

Onze oprechte deelneming bij het overlijden van uw 

geliefd familielid. Mogen goede herinneringen het 

verlies verzachten é 
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Met de pastorale werkgroep, de zusters en heel wat bewoners, medewerkers 

en vrijwilligers hebben we enkele acties voor Broederlijk Delen ondernomen in 

ons woonzorgcentrum. 

Op vrijdag 23 maart 2018 organiseerden we een (h)eerlijk ontbijtbuffet.  

Deze bracht û 291,24 op. In de week van 19 maart 2018 organiseerden wij voor 

de eerste keer een kaartenbeurs. Deze bracht û 169,31 op. Tijdens de 

weekendvieringen, omhalingen in de kapel werd een bedrag van û 323,43 

opgehaald. Op maandag 19 maart 2018  staken heel wat vrijwilligers hun beste 

beentje voor en bakten ze Brusselse wafels, dit voor een totale opbrengst van 

û 575,41. 

Zo konden we een totale som voor Broederlijk Delen verzamelen  

van û 1359,39! 

Aan iedereen van harte bedankt voor alle steun!!  

 

EUCHARISTIEVIERINGEN  
 

Elke zaterdag:  Eucharistie om 15u30 in de grote kapel. 

Elke zondag:  Eucharistie om 09u30 bij de zusters.  

 

Speciale vieringen:  

 

Å Woensdag 09/05: Eucharistie O.L.H. Hemelvaart om 14u45  

Å Dinsdag 12/06: Ziekenzalving om 14u45 
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Dankwoordje .  Afscheid E.H. Dely 14 -04-2018  

                                                                                                       door Leen Nys

 
Beste EH Dely, 

We zijn zeer blij dat we je toch nog eens in ons 

midden hebben om je, in naam van de bewoners, de 

medewerkers en de zusters, nog eens heel hartelijk 

te danken. Je was aalmoezenier in ons 

woonzorgcentrum van 2007 tot 2009. Je woonde 

toen in Houthulst.  In 2009 verhuisde je naar Roeselare, maar je knipte de band met 

Houthulst niet door. Je kon immers de relatie met de bewoners, de medewerkers en 

de zusters niet missen en het was zeker weder-zijds. Wekelijks kwam je verder de 

zaterdag-eucharistie verzorgen, samen met je goede vriend en organist Johan 

Bogaert. Met jouw niet aflatende energie legde je als 80 plusser nog wekelijks met 

jouw auto de weg af tussen Roeselare en Houthulst. Ongeveer een jaar geleden 

moest je, om gezondheidsredenen, toch beslissen om die wekelijkse rit naar 

Houthulst niet meer te ondernemen. We stonden en staan nog steeds vol 

bewondering voor de energie, de kracht, de vurigheid en de positiviteit die je uit -

straalt. Straks word je 90 jaar, ondanks de medische adviezen om het wat rustiger aan 

te doen, ben je toch nog steeds actief als òrustendó priester.   

Mr. Dely, we kennen jou als iemand die altijd klaar staat om mensen te helpen, een 

echte mensenvriend, die steeds een vriendelijk en bemoedigend woord klaar heeft 

voor de mensen rond je. De persoonlijke groet die je telkens na de eucharistieviering 

bracht aan de mensen, werd door iedereen geapprecieerd. Je houdt van mooie en 

verzorgde liturgie. Samen met jouw vriend Johan zorgde je ervoor dat we konden 

genieten van de prachtige klanken van het orgel, maar ook van jouw krachtige zang-

stem. Je bent een bezielde en bezielende priester. Uw eucharistievieringen spraken de 

mensen aan, je probeerde er af en te een mopje of zelfs een weerpraatje in te ver-

werken, wat ervoor zorgde dat de mensen de boodschap nog beter verstonden.  

Om dit alles zijn we jou heel erg dankbaar.  Toen je hier van Houthulst vertrok een 

kleine 10 jaar geleden, heb je gezegd: het leven dat is een lange zoektochtê We zijn 

blij dat we een deel van die zoektocht mee hebben bewandeld. We hopen dat je die 

zoektocht nog lang mag verder zetten ê dit houd je actief en blijft jezelf en anderen 

inspireren.  Mr. Dely, we wensen jou nog veel gezonde en energieke jaren toe! 
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Wij vroegen aan onze medewerkers die binnenkort een communicantje  

in huis hebben, om een foto te nemen met hun zoon of dochterê 

PROFICIAT AAN ALLE COMMUNICANTJES! VEEL PLEZIER OP HET FEEST!!  

  

Ouarda  &  Emma  

(zorgkundige) 

Lentefeest 

Severine & Mathias   

(keukenhulp) 

Eerste communie 

Birger & Jarno  

(verpleegkundige) 

Plechtige communie 

Elisa & Rune  

(zorgkundige) 

Lentefeest 


